Orde van dienst voor het Pinksterfeest 2024

Feest van de Geest
Thema: Ga mee!
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ds. Bert Altena
m.m.v. Muziekvereniging Prins Hendrik
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Samenzang voor de dienst:
Joh. de Heer 57, Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen,

dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

Refrein: Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,

op de valleien en bergen,

zal er nieuw leven dan zijn. Refrein:

Er komen stromen van zegen,

zend ons die heilstroom nu neer,

geef ons die grote verkwikking,

geef Z' ons voortdurend, o Heer. Refrein:

Opwekking 167, Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,

Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn eer.



Soms, zomaar onverwacht,
voel je een hand op je schouder,
Zie je ogen vol begrip,
terwijl je net gedacht had
dat niemand je begreep.
Het is als een streepje zonlicht
achter een donkere wolk.
Het geeft een beetje hoop.
Het geeft een beetje houvast.
lets van God lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest....

Soms, als alles tegenzit
en je niet weet wat je moet,
word je getroffen door iets
wat speciaal op jou lijkt te slaan:

een opmerking, een regel, een lied

waarmee je verder kunt.
Het wijst een weg
die je nog niet gezien had.
Het geeft een beetje houvast.
lets van God, lijkt het wel.
Tenminste iets in die geest....

Soms weet je het zeker:
dat is geen toeval meer.
Maar veel vaker twiffel je:
was dat God nou of niet?
Want God is zo ongrijpbaar.
Voelbaar als een windvlaag
die de wolken uiteen blaast
en je lucht en licht geeft
Hij geeft een beetje houvast.
Soms, even, voel je het.
Dan merk je iets van zijn Geest....
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Heel de wereld moet het weten

Dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,

En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
Naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

Mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de ...

Vader, met geheven handen

Welkom namens de kerkenraad
Openingslied 216, Dit is een morgen

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het Woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.



Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Votum en Groet

Gebed van verootmoediging

Loflied 672, Komt laat ons deze dag: 1, 3 en 6

1

Komt laat ons deze dag

met heilig vuur bezingen

en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.

Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,

zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.

Dat ieder op zijn plaats / een levend lidmaat zij.

Vul aan wat ons ontbreekt,

want stukwerk is ons pogen.

En wat ons afleidt van / de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,

in vuur en wind vergaan.

Houdt Gij ons staande door

het wonder van Gods naam.
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2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!

Wegzending en Zegen



2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.  refrein....

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. refrein....

Gedicht: Soms zomaar onverwacht (tekst achterzijde)

Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader
(gezamenlijk)

Mededelingen en Inzameling

Eerste collecte voor Opvangcentrum Open Hof Groningen
Tweede collecte voor Onkosten

Slotlied 675, Geest van hierboven

1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Moment met de kinderen

Lied 683, 't Is feest vandaag

't Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,

want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:

al ging Hij van ons heen,

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

Wij gaan op weg, de wereld rond,

er is geen houden aan.

De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

De wonderen zijn om ons heen,

ze waaien op de wind.

't Is feest vandaag, voor iedereen:

een nieuwe tijd begint!

Gebed van de zondag

Lezing uit de H. Schrift: Handelingen 2: 1 — 13 (BGT)

1 Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

gelovigen bij elkaar in een huis. 2 Opeens kwam er uit de
hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te
waaien. Het was overal in huis te horen. 3 Ook zagen de
gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in
vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.

4 Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor
begonnen ze te spreken in vreemde talen.
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5 Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle
delen van de wereld. Ze waren gekomen om het
Pinksterfeest te vieren. 6 Toen het geluid uit de hemel klonk,
kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van.
Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen
taal.

7 ledereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar
praten, komen allemaal uit Galilea. 8 Hoe kan het dan dat
we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? 9-11 Wij
komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van
ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit
landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen
komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen
van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabié. Er zijn
hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen
die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En
toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er
verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.’

12 De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten
niet wat ze ervan moesten denken. Ze vroegen aan elkaar:
‘Wat betekent dit toch allemaal?’ 13 Maar anderen lachten
om de gelovigen en zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon
dronken!’

Lied 686, De Geest des Heren heeft

1 De Geest des Heren heeft

een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft / zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt

wie koud zijn en versteend

herbouwt wat is vernield / maak een wat is verdeeld.

2 Wij zijn in Hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3 De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Verkondiging
Muziek door Prins Hendrik
Opwekking 334, Heer uw licht en uw liefde schijnen

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
refrein  Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.
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